Van onder de wieken
Oktober 2023

Einde van het zomerseizoen

Vorige maand kon ik nog een overzicht geven
van wat zich in de zomermaanden allemaal rond
Woldzigt heeft afgespeeld.

Nu zijn we ineens al weer aan het einde van het
zomerseizoen gekomen. Zondag 17 september
was de laatste dag van dit seizoen.

Tot medio april is de molen nu alleen geopend
op de eerste zaterdag van elke maand (van
13:30 tot ongeveer 16:30 uur).

Maar nog één extraatje: op zaterdag 28 oktober
vieren wij de “Nacht van de Nacht”.

Nacht van de Nacht 2023

Op de website “Nachtvandenacht.nl” is te lezen:
“Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de
nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De
Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement
georganiseerd door de Natuur en
Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht
worden er door het hele land evenementen
georganiseerd in het donker. Honderden
bedrijven en gemeenten doven lichten van
gebouwen en reclameverlichting. Dit jaar wordt
de Nacht van de Nacht voor de negentiende
keer georganiseerd.”

Via een link op de website is te zien wat er
landelijk allemaal te beleven is op deze
zaterdagavond.

Wij doen als Woldzigt ook dit jaar mee. Zie
elders in deze Wolmer voor de verdere
informatie of kijk op onze website:
www.woldzigt-roderwolde.nl

De elektromotor

Zoals iedereen zo langzamerhand wel zal weten
hebben we in de molen een antieke
elektromotor om de olieslag mee aan te drijven
als het op windkracht niet mogelijk is.

Deze motor vraagt een heel speciale manier van
bedienen. De details zal ik jullie besparen.

Afgelopen keer op 7 oktober tijdens het
olieslaan ging het toch een keer mis. Het leek
erop of de motor het had begeven.

Een dag later is nog eens geprobeerd om hem
weer aan de praat te krijgen. Het enige wat te
horen was, was een duidelijke bromtoon.

De motor werkt op krachtstroom. We dachten
dat er iets was doorgebrand. Voor de zekerheid
is toen nog eens extra in de stoppenkast
gekeken. Het was bijna niet te zien, maar
uiteindelijk bleek er een smeltzekering (stop) te
zijn doorgebrand. Nadat deze was vervangen
bleek de motor het gelukkig weer te doen. Wat
een opluchting!

Einde seizoen. Even terugkijken.

Dit seizoen was de molenwinkel met
ingebrachte zelf gemaakt producten nog weer
mooier ingericht dan vorig seizoen.

We kunnen terugkijken op voor de
molenwinkel (en koffie/thee/koek verkopen)
een mooi resultaat.

Zonder in details te treden:

e Aantal bezoekers tot seizoen sluiting:

657, waarvan 169 de extra toegang tijdens
het olieslaan betaalden.

e Ook ontvingen we in totaal 38 personen in
groepsverband, werd in totaal door 28
kinderen koekjes gebakken en ontvingen we
tijdens de Open Monumentendagen nog
eens 229 bezoekers die gratis de molen
kwamen bezoeken.

e Tijdens de Drentse Molendag zijn 91
pannenkoeken verkocht.

e In totaal (voor zover we het konden
bijhouden) werden 472 kopjes koffie of thee
geschonken en 180 glazen ranja of frisdrank.

e Bijal die drankjes werd 269 keer een plak
koek, cake of een aantal momenten taart
genuttigd.

e In de winkel zelf zijn 475 producten
verkocht. Dit varieert van gehaakte
sleutelhangers van € 0,75 tot producten van
zo’n € 40,- of meer. We hebben dus weer
een leuk resultaat voor zowel de molen als
voor de inbrengers.



e Van de “souvenirs”, variérend van
ansichtkaart tot vingerhoed, pet of boekje
werden 64 verkopen genoteerd.

e Verder verkochten we nog 101 keer lijnolie
(Kleine flesjes tot kan van 5 liter) en werden
zo’'n 80 lijnkoeken verkocht aan
(hobby)boeren.

Helaas zijn ook heel wat lijnkoeken

onverkocht (en beschimmeld) in de kliko
beland.

Na 7 oktober is de molenwinkel ontruimd. Al
die mooie spullen kunnen beter

bij de mensen in huis overwinteren dan in de
onverwarmde ruimte in Woldzigt....

Omwentelingen

Het jaar is nog niet ten einde, dus een eindstand
is nog niet te geven. De molen heeft door
allerlei onderhoudsperikelen minder gedraaid
dan we hadden gewild, maar toch.

In het derde kwartaal noteerden we 14.132
omwentelingen van het wiekenkruis, wat het
totaal voor dit jaar op 27.797 brengt.

De molen draait vast nog wel een aantal keren.
Dus aan het eind van het jaar kan ik het
uiteindelijke totaal aantal omwentelingen
melden.

Activiteiten de komende periode:

e Zaterdag 28 oktober: "Nacht van de Nacht”
Nadere informatie op de website en elders
in deze Wolmer.

e Zaterdag 4 november. Alweer de eerste
zaterdag van de maand. Dus wordt ook deze
dag olie geslagen (13:30 — 16:30 uur)

Vrijwilliger worden - je bent van harte
welkom!

e Molengids worden? Meld je aan. Via de
website www.woldzigt-roderwolde.nl en dan
rechts bovenaan de pagina “Contact”
aanklikken.

e Meehelpen bij de ontvangst van groepen
kinderen en met hen koekjes bakken? Ook
hierbij kunnen we nog wel een paar mensen
gebruiken.

e Helpen achter de balie (bezoek ontvangen,
kaartverkoop en winkelverkopen);

e Helpen bij de catering (koffie/thee enz.)

e Olieslager worden? Ons team kan steeds weer
nieuwe mensen gebruiken. Op die wijze (na in
de praktijk te zijn opgeleid) help je mee de
kennis en vaardigheid van dit oude ambacht in
stand te houden.

Hartelijke groet vanuit Roden,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin.



